














WEEKEND-MilJONAIRS

Wat is er zo boeiend aan een quiz op zaterdag-
avond? Zijn de vragen leerzaam? Straalt de pre""'
sentator veel uit? Misschien wel. fy1aarongetwijfeld
is de grote trekker de inzet van het geld. Daarom
heet het programma ook zo, je kunt met ongeveer
twintig goede antwoorden miljonair worden. In
één klap rijk! Dat zal je toch overkomen. Je zal toch
in die stoel mogen zitten. De hoge kijkcijfers verra-
den dat velen deze spanning willen meemaken. Ze
kunnen zich inleven in de persoon van de kandi-
daat, de antwoorden bedenken, maar ook de
afwegingen maken: spelen we verder of niet, hoe
groot is de gok? Je kunt veel winnen maar ook
weer veel kwijtraken. En tussendoor even de cijfers
van de loterij; hoeveel miljoen zit er vandaag in de
jackpot?

Even krassen

En hebt u al gekrast vandaag?
Het maakt je dag spannender, als
je de reclame mag geloven. Als je
bij de drogist bent voor een nieu-
we tandenborstel, kun je bij de
kassa meteen even wat krasloten

kopen. Ze staan zo op de toon-
bank dat je ze niet over het
hoofd kunt zien. Sorry, je moet
wel boven de 18 zijn, anders kun
je hier niet verantwoord mee
omgaan. Voor de meeste mensen
is dat geen bezwaar, ze hebben
de leeftijd om weloverwogen hun
geld te besteden.

Een kans, meer niet

Het probleem is evenwel, dat je
zo vaak met lege handen staat.
Miljonair worden door een lote-
rij overkomt slechts een enke-
ling. En al heb je nog zo meege-
leefd met de kandidaat in de

quiz, hij gaat met geld naar huis
en voor jou is het programma
afgelopen. Je beeldt je iets in, je
stelt je iets voor, en vervolgens is
het weg. Het gaat aan jouw neus
voorbij.
Dan maar krassen. Kleinere
bedragen, maar misschien met
meer kans. Alhoewel, dat valt
ook tegen. Je moet toch wel veel
van die loten kopen om echt iets
leuks mee te maken. 't Zit nog
niet mee. Misschien moet je er
nog een paar meer proberen. Het
geluk zal je vroeg of laat toch wel
eens toelachen? Of niet.. .?

Schijnwereld 1

Voor je het weet ben je beland in
een schijnwereld. Het geluk
wordt je voorgespiegeld, de kan-
sen komen levensgroot op je af,
grote bedragen worden je opge-
drongen. Ze nemen je gedachten
mee, verlangens krijgen vorm. Je
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B. Luiten

n met God

gaat je richten op wat je zou kun-
nen krijgen, maar niet hebt. De
begeerte wordt zo sterk dat erin
gaat investeren, ... en dan ineens
is alles weg. Net een zeepbel.
IJdelheid, zou Prediker zeggen.
De mens blijft teleurgesteld ach-
ter bij wat zo mooi had kunnen
zijn. Ja, dat zal je maar overko-
men. Weg mooie dromen en
idealen, je maakt in de werkelijk-
heid een harde landing.

Schijnwereld 2

Hieraan is ook een andere kant.

Als je in gedachten leeft in een
schijnwereld, in onbereikbare
idealen, krijgt de werkelijkheid
een andere kleur. Ze wordt

grauw, ze valt tegen, want je
krijgt heel sterk het gevoel dat je
steeds met lege handen staat.
Met andere woorden: je ziet niet
meer wat je hebt. Je waardeert
de 'gewone' dingen niet meer,je
eten en drinken, je kleding, je
onderdak, je opleiding, je werk,
te veel om op te noemen. Daar
word je minstens zo ongelukkig
van.
Het mes snijdt dus naar twee
kanten: je kunt niet krijgen wat
je allemaal zou willen hebben, én
wat je wel hebt heeft z'n glans
voor je verloren. Zo word je twee
keer onderuit gehaald.

Geloof

En dan nog hebben we het
eigenlijke probleem niet
genoemd. Want er gaat op deze
manier nog veel meer verloren,
en juist als christen krijg je dat in
beeld. Dat gewone rijtjeshuis
waarin je woont, en die eenvou-
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hen te beschermen tegen de drei-
gende vervolging.

Sta je, als je bidt, altijd als zon-
daar voor God? Er is geen bid-
der hier op aarde die zonder zon-
de is. Er is geen bidder hier op
aarde die niet steeds weer God

moet vragen om vergeving voor
allerlei dingen waardoor hij of zij
tekort deed aan Gods heilige wil.
Maar dat je zondaar bent, is niet
het enige dat van je gezegd kan
worden, als je tot God bidt in de
naam van Jezus Christus. Want

als je bidt in de naam van Jezus,
bid je in verbondenheid met
Hem, dankzij wie je niet langer
alleen maar een zondaar bent.

Door Hem ben je ook een recht-
vaardige. Iemand die door het
geloof deelt in de vergeving van
zijn zonden. En zelfs in de volko-
men heiligheid die in Jezus
Christus naar ons toe komt.

Moet je dan in elk gebed om ver-
geving vragen? Ik geloof dat dat
eigenlijk niet zo'n goede vraag is.
Ik bedoel: ik heb er m'n twijfels
over of die vraag wel past bij de
houding van kinderen van God.
Kinderen van God, die tot hun
Vader bidden in de naam van
Jezus Christus.
Bidden in de naam van Jezus
betekent, dat je beseft dat je
alleen door Hem toegang hebt
tot Gods troon. Dan besef je
tegelijk, wat daarvoor nodig
geweest is: dat Gods eigen Zoon
voor jou uit de hemel kwam en
Zich vernederde tot in die

afschuwelijke dood aan het kruis.
Zo ver waren wij bij God van-
daan gelopen, dat het alleen op
die manier goed kon komen, Zo
diep waren u en ik gezonken. Op
eigen kracht waren wij daar
nooit uit gekomen.

Dat besef geeft je een levenshou-
ding, die zeker zal doorwerken in
je gebed. Of dat dan elke keer
met zoveel woorden ter sprake
moet komen? Dat zou ik niet

durven beweren. Wat in elk geval
wel bij elk gebed nodig is, is, dat
je, om een uitdrukking uit de
Heidelbergse Catechismus te
gebruiken, je nood en ellende
grondig kent.
Je nood en ellende grondig ken-
nen. Dat verdraagt zich niet met
een gebed waarin je bij voorbaat
vraagt om vergeving voor zon-
den die je wellicht diezelfde
avond nog gaat bedrijven. Niet
omdat het de vraag is, of er die
avond iets zal mankeren aanje
liefde tot God en de naaste of
niet. Maar omdat de zonde daar
te ernstig voor is. Zonde is zo
erg, dat je die niet bij voorbaat
kunt afkopen met een gebed om
vergeving. Je kunt alleen maar
vragen of de HEREje ervoor wil
bewaren. En er dan hard tegen
aan gaan om ze uit je leven te
bannen.

Als je je nood grondig kent, kan
het gebed om vergeving nooit
een verplicht nummer worden.
Dan heb je daar van tevoren al
over nagedacht. En besef je, als
je om vergeving gaat vragen, wat
je bedoelt.

Je nood grondig kennen, dat
betekent eveneens dat zich situ-
aties kunnen voordoen, waarin
andere dingen op de voorgrond
staan dan de vergeving van onze
zonden. Bijvoorbeeld, als aan jou
of aan de gemeente echt onrecht
wordt aangedaan. Dan mag je
God bidden om recht. Terwijl je
hart je niet veroordeelt.
Die laatste zin komt uit de eerste
brief van de apostel Johannes.
Dus uit de brief waarin hij
schrijft, dat wij onszelf misleiden
als wij zeggen dat wij geen zonde
hebben (1 Joh. 1 : 8). In diezelfde
brief schrijft hij dat het kan
gebeuren dat ons hart ons niet
veroordeelt. Dan, zegt hij, als ons
hart ons niet veroordeelt, hebben
wij vrijmoedigheid tegenover
God en ontvangen wij al wat wij
bidden. Waarom? Omdat wij zijn
geboden bewaren. En wat is dat
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dan, Gods geboden bewaren?
Dat wij elkaar liefhebben. De
apostel windt er geen doekjes
hoe noodzakelijk dat is binnen
de biddende gemeente. Maar het
is niet het eerste dat hij in dit
verband noemt. Het eerste gebod
dat hij noemt, is, dat wij geloven
in de naam van Gods Zoon,
Jezus Christus (1 Joh. 3: 21~23).

Als je hart je niet veroordeelt,
kun je soms net zo bidden als
Hizkia. En kun je met David
Psalm 26 meezingen. Niet, omdat
je ooit in dit leven als zondeloos
mens voor de HEREzou staan.
Maar omdat Gods verlossings-
werk in Christus zo diep gaat, dat
Hij ons een recht geeft op zijn
hulp. Een recht waar wij ons vrij-
moedig op mogen beroepen. Om
Jezus' wil.

Prof. drs. G. Kwakkel is hoogleraar
in de Oudtestamentische vakken

Liedvan de week:

Voor zondag 24 december
staat gezang 127 uit het
Liedboek voor de Kerken op
het rooster. Dit lied is al eer-

der aan bod geweest. Een
bespreking heeft gestaan in
De Reformatie van 5 decem-
ber 1999.
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