Beste Bas,
Je vraagt aan het eind van je stuk over “Gelovig proeven” om reacties. Vandaar dat ik maar de
vrijheid neem om te reageren.

1. Citaat: Dus moeten we zeggen: er is een eenzijdig sacrament (doop) en er is een tweezijdig
sacrament (avondmaal). Het woordje ‘dus’ neem je m.i. wel heel snel voor je rekening.

We belijden één doop tot vergeving van de zonden (Nicea). Dat is dan een doop voor volwassenen en
voor hun kinderen. Christus heeft geboden te dopen in de naam van de Vader, en van de Zoon en
van de Heilige Geest (Matth. 28:19); daarmee geeft Hij ons te verstaan: evenals het water waarmee
de dopeling overgoten en voor aller ogen besprenkeld wordt, de onreinheid van het lichaam afwast,
zo bewerkt het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel, door de Heilige Geest; het
besprenkelt de ziel en zuivert haar van zonden en doet ons van kinderen des toorns opnieuw
geboren worden tot kinderen van God. (NGB art 34)

Prachtig is hier de term “kinderen”, waarmee volwassenen en hun kinderen op één lijn gesteld
worden voor God. Wij zijn allen kinderen des toorns en worden kinderen van God.
Maar dan: Hoezo is de doop dan een eenzijdig sacrament.... ?

2. Tweezijdig sacrament van de doop.
Hand.2: 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping
van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken
worden,
Hand.2 : 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend
Hand. 8 Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij
stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren
Hand 22: 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn

naam aanroept.”
Enz..

Nogmaals: Hoezo is de doop een eenzijdig sacrament..... ?? Geloof ontvang je, geloof aanvaard je
(actie !) maar ook: geloof zet je toch om in daden !? Keer u af, aanvaarden, niet aarzelen, sta op, laat
u dopen, terwijl je zijn naam aanroept..... en heeft gevolgen: voortdurend erbij blijven, versteld staan
Dit is toch minstens even veel activiteit als ervoor kiezen om met Hem aan tafel te gaan ?!

Eris één doop. Voor volwassenen en kinderen. Er is één tweezijdig verbond, ook voor de kinderen.

God komt naar ons toe in de doop, wij resoneren.............. niet passief, maar actief.
God nodigt ons uit bij het avondmaal, wij resoneren.............. niet passief, maar actief.

Belangrijke vraag: wat wil de Heer en wat hebben we zelf verzonnen ?
En eenzijdig en een tweezijdig sacrament vind ik niet in de bijbel............ Geloof en doop gaan samen:
tweezijdig sacrament! Activiteit van twee kanten.

De doop is tweezijdig: God wast, begraaft, wekt op en lijft in, de dopeling “keert af, aanvaardt,
aarzelt niet, staat op , geloofd, roept Gods naam aan, laat zich dopen”............

Het avondmaal is tweezijdig: Jezus is de gastheer, biedt brood en wijn (wast, begraaft, wekt op en
lijft in) , de avondmaalganger “neemt, eet , gedenkt en geloofd”



3. Positie van kinderen: volwassenen moeten geloven als de kinderen....
Marc.10 Binnengaan in het koninkrijk van God
13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de
leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. 15 |k verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er
zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen
op te leggen.

De kern is hier niet: de kinderen horen er ook bij.......

Maar: volwassenen horen er ook bij als ze openstaan voor het koninkrijk van God zoals een kind

Hier worden de kinderen niet teruggewezen !!!l Maar: volwassenen worden teruggewezen als ze niet
zijn als kinderen die......

Voor jou is nu niet de vraag of de kinderen bij de vierende gemeente horen, maar (slechts) de vraag
op welke manier. Is het niet eerder zo dat de volwassenen erbij horen als ze worden als de kinderen
?1Jouw vraag “het is slechts de vraag op welke manier”, wordt hier beantwoord: wie niet als een
kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan....

4. Nogmaals jouw vraag “op welke manier”. In het OT was dat duidelijk. Voor de apostelen en
de eerste gemeenten ook.........

Er is voor de NieuwTestamentische gemeente blijkbaar geen extra onderwijs nodig over of kinderen
wel of niet gedoopt moeten worden, er is geen extra onderwijs nodig of kinderen wel of niet aan het
avondmaal mogen deelnemen. Blijkbaar verandert er liturgisch niet zoveel . Er is geen onderwijs
meer nodig in de brieven, er zijn geen dwalingen (->geen gemeenten waar kinderen niet gedoopt
worden, geen gemeenten waar kinderen niet aan de maaltijd mogen deelnemen) die bestreden
moeten worden. Geen dwaling zoals bij de afschaffing van de besnijdenis . Dat was wel een
verandering, en dat roept weerstand op ! Maar over avondmaal / viering pascha geen dwaling (geen’
judaisme’ rond de positie van kinderen aan het avondmaal)...de lijn vanuit het OT dat kinderen
deelnemen aan het Pascha wordt blijkbaar nu wel doorgetrokken: besnijdenis vervangt de doop,
viering Pascha wordt vervangen door het avondmaal. Kinderen horen erbij..........

5. Kinderen nemen deel aan de maaltijd.........
Hand. 2 Het leven van de eerste gemeente

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis
en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered
wilden worden.

Net zoals bij de doop “en hun hele huis” zullen de kinderen hier toch ook thuis deelgenomen hebben
aan het “breken van het brood”. Het pascha was een gezinsmaaltijd, maar dit dan toch ook.......

6. Kinderen nemen deel aan de maaltijd.........
1 Kor.11: 17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen
meer kwaad dan goed. 18 Om te beginnen: ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente
partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. 19 Het is onvermijdelijk dat er partijvorming
onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. 20 Alleen, u komt niet samen om de
maaltijd van de Heer te vieren. 21 Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een
honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken?




Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover
zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval.

Dus: “het breken van het brood en drinken van de wijn” wordt gewoon gecombineerd met de
maaltijden..... met de kinderen, als gezin. Maar dan verder:

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het
brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.* Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo
nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

En kinderen worden daarbij dus ook ingeschakeld, zoals in Psalm 8 zo mooi staat:

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont —

met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden

om hun wraak en verzet te breken. .......

Ook de kinderen nemen de lofzang in de mond, verkondigen Zijn grote Naam:
HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Math.21: 14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.
15 De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de
kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’' roepen, en ze waren hoogst
verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun:
‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een
loflied laten zingen”?’

Kinderen verkondigen ............ !

7. Belijdenis doen
Vooropgesteld eerst dit: ik vind het een prachtige gebeurtenis, en zeer waardevol zoals wij dat nu
doen. Maar het wordt nergens in de bijbel ons geleerd dit te doen, en zeker ook niet op deze

Wel staat er in de bijbel dat als de mensen tot geloof kwamen ( belijdenis ), dan ook direct gedoopt
werden. Ze kunnen gedoopt worden zonder een ‘volgroeid geloof’. Voor hen begon het toen pas.......
Het onderwijs volgde op de doop en de belijdenis. ............. ‘de gelovige doordenking van de gebroken
werkelijkheid volgt nog, dat vraagt vervolgens ook om een gelovige positiebepaling te midden van
alles wat zich als kerk aandient’, de vraag is wel: moet een volwassen gelovige dat allemaal hebben
doorleefd voordat het kan worden gedoopt en kan beseffen wat brood en wijn betekenen.... ?
Bestaat een volgroeid geloof Giberhaupt wel !? Kinderen groeien in het geloof, net zoals volwassenen;
beiden krijgen onderwijs aan de tafel des Heren. Beiden zijn van origine kinderen des toorns en
opnieuw geboren tot kinderen van God.
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Wij keren met onze vorm van belijdenis doen de volgorde dus enigszins om: eerst lange tijd
onderwijs volgen, dan (pas) belijdenis doen (met eventueel doop als je nog niet gedoopt was als klein
kind).

Hoeveel moet ‘belijdenis van het geloof’ echter inhouden om avondmaal te vieren ? Hoeveel moet
‘belijdenis van het geloof ‘inhouden om gedoopt te mogen worden ?

Slechts een kleine selectie:

Hand 2: 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de
andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert
u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en
gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen

Hand 8: 9 En een man, met name Simon, was reeds véoér deze tijd in de stad bezig met toverij,
waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was;
10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote
kracht Gods. 11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd
had. 12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en
van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Hand 16: 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en
uw huis. 32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis
waren. 33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij
liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Inderdaad: Wat wilde Heer en wat hebben we zelf verzonnen ?
Ten slotte:

a. Vieren.
Als ik jarig ben vier ik dat in eerste plaats (en vooral) met vrouw en kinderen. Zij delen
vooral in de vreugde. Dan gaan we samen gezellig eten en drinken. En ieder eet en drinkt
dan naar zijn smaak en leeftijd. Maar ieder eet en drinkt met mij mee..............
gezamenlijk.
Dit gezamenlijke ontbreekt ten ene male bij de viering van het heilig avondmaal. Jouw
voorbeeld over je verjaardag snap ik dan ook helemaal niet. Kinderen worden door onze
wijze van vieren terug gewezen. leder vorm van erbij betrekken is surrogaat: ze nemen
geen deel aan de maaltijd, ook niet op een andere manier.

b. Gedenken.
“Het verschil van inhoud maakt het gedenken toch wel anders”. Je onderbouwt dit met
een voorbeeld van kopen: knikkers of een auto. Niet op basis van bijbelse voorbeelden.
Jammer.
Waar in de bijbel staat dat het verschil tussen veel en meer essentieel is voor het
wel/niet deelnemen aan het avondmaal, of hebben we dat zelf verzonnen ? Waar in de
bijbel staat dat dit verschil (veel en meer) principieel is voor wel/niet deelnemen aan het
avondmaal, of hebben we dat zelf verzonnen ?
Of is het verschil tussen veel en meer slechts gradueel ?



En als je praat over het verschil tussen veel en meer, vind ik je voorbeeld van knikkers
(blijkbaar: veel) en een auto (meer) niet bijzonder sterk.

Tot slot: mijn gedachte t.o.v. kinderen aan het avondmaal is door beide artikelen in de Reformatie
en mijn persoonlijke bezinning/doordenking duidelijk verschoven naar het standpunt van Robert
Roth.

Nieuwsgierig zie ik uit naar het vervolg op de gedachtewisseling.

Misschien voor een vervolg toch ook wel handig om te erkennen wat we in ieder geval zelf hebben
verzonnen. Belijdenis doen, zoals wij dat vieren, vinden we niet in de bijbel, wel vinden we in de
bijbel ‘tot geloof komen en gedoopt worden’. Als ik voor mezelf spreek - gedoopt als klein kind en
opgegroeid in een christelijk gezin- heb ik geen moment van ‘bekering’, ik weet niet anders dan dat
ik geloof. De koppeling toegang tot het avondmaal en belijdenis doen is dan ook voor mijn wat
gekunsteld, iets wat we zelf afgesproken hebben; belijdenis doen is voor mij ‘slechts’ een markering
geweest op ‘enig moment’ van mijn geloof dat ik ontvangen heb .... het had net zo goed veel eerder
of een tijdje later kunnen plaats vinden.

Dit te beseffen maakt de gedachtenwisseling ook wel ontspannen.

Met vriendelijke groet,
Paul Robert Borg

Zwolle, 18 april 2011



